
	
	
	
	
	

GENERATIE-VERBINDEND	–	GENERATIE-OVERSCHRIJDEND	
EENHEID	DOOR	OVERDRACHT	

	
	

Nieuwsbrief	Medan	Kumpulan	
	

Wij	kunnen	ons	geen	betere	start	van	het	nieuwe	jaar	voorstellen,	dan	het	versturen	van	onze	eerste	
nieuwsbrief.	Want	terwijl	Nederland	volledig	in	de	greep	van	de	bestrijding	van	het	Corona-virus	is,	is	het	
bestuur	doorgegaan	om,	binnen	de	beschikbare	mogelijkheden,	te	bouwen	aan	de	toekomst.		
Graag	delen	wij	met	u	waar	wij	mee	bezig	zijn	geweest.	

	
2020	–	2021	

	
Het	is	nog	maar	kort	geleden	dat	wij	afscheid	hebben	genomen	van	2020	en	2021	hebben	binnengehaald.		
Het	voorgaande	jaar	was	zonder	enige	twijfel	voor	iedereen	zeer	ingrijpend.	Het	was	een	periode	van	
accepteren,	incasseren,	aanpassen	en	loslaten.	Daar	waar	voor	sommigen	het	een	verademing	was	om	
meer	rust	in	de	dagelijkse	hectiek	te	ervaren,	bracht	het	voor	anderen	intens	verdriet,	stress,	verlies	en	
eenzaamheid.	
En	middenin	de	lockdown	vond	de	transitie	van	het	ene	naar	het	andere	jaar	plaats,	zonder	dat	wij	er	ook	
maar	enige	invloed	op	konden	uitoefenen.	De	verwachtingen	rondom	het	toedienen	van	de	vaccinaties	
tegen	het	Covid-19	virus	zijn	hooggespannen	en	iedereen	hoopt	dat	hiermee	licht	aan	het	einde	van	de	
tunnel	opdoemt.	Vooralsnog	is	de	toekomst	onzeker.	
	
Wat	wel	zeker	is,	is	dat	het	nieuwe	jaar	een	ieder	van	ons	een	hagelwit	canvas	aanreikt.	
Een	nieuw	begin.	Het	is	aan	ons	om	het	komende	jaar	het	canvas	in	te	kleuren	met	herinneringen	die	wij	
gaan	maken	en	zo	het	doek	tot	leven	te	brengen	en	er	een	prachtig	kunstwerk	van	te	maken.		
Dus	zet	de	schildersezel	neer,	plaats	het	canvas,	maak	de	penselen	schoon,	pak	de	verf	………….wees	de	
kunstenaar	van	je	eigen	leven!	
	
Het	bestuur	van	de	Medan	Kumpulan	wenst	u	een	kleurrijk	2021	toe,	gevuld	met	bijzondere	momenten.		
Dat	ieders	leven	gevuld	mag	zijn	met	gezondheid,	liefde,	positiviteit	en	perspectief.	Selamat	Tahun	Baru.	
	

Nieuw	bestuur	-	Nieuwe	naam	–	Nieuwe	status	-	Nieuw	logo	
	

Gedurende	haar	60-jarig	bestaan	heeft	de	kumpulan	diverse	namen	en	logo’s	gevoerd.	
In	het	verleden	is	de	organisatie	een	stichting	geweest,	maar	hier	is	na	het	bestuur	onder	het	
voorzitterschap	van	de	heer	Frits	van	Melle,	geen	vervolg	aan	gegeven.	
Het	nieuwe	bestuur	heeft	besloten	om	deze	bestuursvorm	te	herintroduceren	en	daarmee	de	entiteit	 te	
versterken.		
	
Om	dit	te	kunnen	realiseren	waren	financiële	middelen	nodig.	Wij	hebben	naar	mogelijkheden	gezocht	om	
verbetering	in	deze	situatie	te	brengen	en	een	hulpvraag	bij	meerdere	instanties	neergelegd.		
Dit	bracht	weinig	tot	geen	soelaas,	totdat	wij	in	contact	kwamen	met	Museum	Sophiahof	te	Den	Haag.		



Zij	 hebben	 ons	 boeken	 geschonken	 welke	 wij	 vervolgens	mochten	 verkopen	 en	 de	 opbrengst	 daarvan	
konden	 toevoegen	 aan	 de	 kas	 van	 de	 Medan	 Kumpulan.	 Vervolgens	 hebben	 wij	 een	 video-boodschap	
opgenomen	en	deze	aan	zoveel	mogelijk	mensen	gestuurd.		
Dit	initiatief	heeft	tot	een	mooie	respons	geleid	met	dito	verkoop.	
Uit	de	opbrengst	van	de	boekenverkoop	en	middels	verkregen	donaties,	hebben	wij	de	 financiën	bijeen	
kunnen	brengen	om	de	volgende	stap	te	maken.		
De	 Stichting	Medan	 Kumpulan,	 Sumatra’s	 Oostkust	 voor	 Vrienden	 en	 Symphatisanten	 is	momenteel	 in	
oprichting.	
	
Met	de	nieuwe	status	en	de	nieuwe	naam	van	de	stichting,	introduceren	wij	ook	een	nieuw	logo	waarin	
het	tabaksblad	van	Deli	prachtig	prijkt.	
Duncan	de	Rooij	(3e	generatie	en	kleinzoon	van	Frits	en	Stance	van	Melle)	heeft	het	ontwerp	voor	zijn	
rekening	genomen,	waarvoor	onze	dank.	Het	is	een	mooi	voorbeeld	van	generatie-verbinding.	

	
AFSCHEID	nemen	bestaat	niet	…….	

	
Het	stemt	ons	verdrietig	dat	de	navolgende	dierbaren	uit	ons	midden	zijn	ontnomen.		
Wij	dragen	hen	voor	altijd	in	onze	harten	en	koesteren	de	mooie	herinneringen.		
Mogen	zij	rusten	in	vrede.	
	
2019	 	 	 	 	 2020	
Mevr.	Yvonne	Schalkwijk	-	Buffart	 	 Mevr.	Constance	E.	Van	Melle	–	Van	Rijck	
Dhr.	Piet	Hoogendoorn	 	 	 Mevr.	A.B.	Vos	–	van	Ketel	
Dhr.	Jan	Kop	 	 	 	 Mevr.	I.	Van	der	Vlis	–	Van	Rooyen	
Dhr.	Gijs	Pellinkhof	 	 	 Dhr.	Willem	H.A.	Fransen	
Dhr.	Roel	Broersma	 	 	 Mevr.	Loeki	Fransen	-	Calicher	
Dhr.	Ricardo	J.F.	Lobo	
	
Wij	hopen	dat	alle	nabestaanden	kracht	mogen	putten	uit	de	kennis	dat	zij	die	ons	ontvallen	zijn,	zeer	
geliefd	waren	bij	velen.	
	

	
Het	verhaal	van	Indië	

	
Speciale	boekaanbieding!!	

	
Met	dank	aan	Museum	Sophiahof	–	Den	Haag	hebben	wij	deze	boekaanbieding	kunnen	organiseren	om	
kasgelden	te	realiseren	voor	De	Medan	Kumpulan.	Een	prachtig	naslagwerk	die	in	geen	enkele	boekenkast	
mag	ontbreken!	Op	dit	moment	beschikken	wij	nog	over	de	nodige	exemplaren,	dus	grijp	uw	kans!	
	
Meer	bekendheid	over	de	Indische	geschiedenis	leidt	tot	een	beter	begrip	van	actuele	gebeurtenissen,	
ontwikkelingen	en	personen	die	verwant	zijn	aan	deze	historie.	En	door	te	herinneren,	gedenken	en	
herdenken	blijft	het	Indische	verhaal	ook	in	de	toekomst	geborgd.	Zo	vormen	wij	het	Indisch	geheugen	
voor	de	toekomst.		
	
U	kunt	Het	verhaal	van	Indië	aanschaffen	voor	slechts	€	9,95	(€5,--	voor	het	boek	en	€4,95	
verzendkosten).		
Bij	interesse	verzoeken	wij	u	een	mailtje	te	sturen	naar	medan.kumpulan@gmail.com.		
Onze	penningmeester	Tommy	van	der	Errelen	zal	uw	aanvraag	dan	in	behandeling	nemen.	
	

Toekomstperspectief	
	
De	Corona	pandemie	kwam	als	een	tsunami	over	ons	heen.	Alhoewel	wij	zolang	mogelijk	wilden	
vasthouden	aan	de	viering	van	het	60-jarig	bestaan	van	de	Medan	Kumpulan	was	dit	door	alle	beperkende	
maatregelen	en	de	risico’s	voor	de	gezondheid	van	onze	dierbaren,	een	“no	go”	en	moesten	wij,	met	pijn	in	
ons	hart,	besluiten	om	het	voorgenomen	samenzijn	op	Landgoed	Bronbeek	definitief	te	annuleren.	
Uiteraard	gaf	dit	reden	tot	teleurstelling,	maar	wij	vonden	vooral	begrip	bij	velen	van	u	die	ons	tevens	een	
hart	onder	de	riem	staken	door	hun	vertrouwen	in	het	bestuur	en	diens	beslissingen	uit	te	spreken.		
Hartverwarmend	zijn	ook	de	donaties	welke	wij	mochten	ontvangen	om	ons	verder	te	helpen.	



Zij	onderstreepten	daarmee	het	belang	van	het	voortbestaan	van	dit	prachtige	instituut,	alsmede	het	
generatieverbindend-	en	overschrijdend	uitgangspunt	daarvan.	Tevens	lieten	meerdere	mensen	ons	
weten	dat	zij	de	Medan	Kumpulan	van	harte	(finaniceel	dan	wel	in	andere	vorm)	willen	ondersteunen	en	
toekomstperspectief	willen	bieden.	Zodra	de	Stichting	Medan	Kumpulan,	Sumatra’s	Oostkust	Vrienden	en	
Symphatisanten	een	feit	is,	zullen	wij	informatie	verstrekken	met	mogelijkheden	hieromtrent.		
U	kunt	zich	voorstellen	hoe	verheugd	wij	zijn	over	deze	betrokkenheid.	
	

Medan	Kumpulan….	wanneer	en	waar???	
	

	
Daar	waar	veel	evenementen	die	vorig	jaar	eveneens	geannuleerd	werden	al	eerder	overgingen	tot	het	
publiceren	van	nieuwe	data	waarop	deze	alsnog	zouden	plaatsvinden,	hebben	velen	ook	nu	weer	hun	
planningen	bij	moeten	stellen.	
Ja,	het	vaccineren	is	begonnen	en	dat	biedt	perspectief,	alleen	kan	het	nog	maanden	duren	alvorens	de	
beoogde	resultaten	worden	behaalt	en	de	tijd	daar	is	voor	het	maken	van	concrete	plannen.	Voor	het	
vastleggen	van	een	datum	vinden	wij	het	nog	te	prematuur.	Voorzichtig	hopen	wij	op	groen	licht	voor	
aankomend	najaar….	duimt	u	met	ons	mee?	
Zodra	wij	denken	dat	het	moment	daar	is,	zullen	wij	u	als	eerste	daarvan	op	de	hoogte	stellen.	
	

Wat	gaan	wij	in	de	tussentijd	doen?	
	
In	ieder	geval	niet	stilzitten!	
	
Wij	zijn	volop	bezig	geweest	met	het	updaten	van	ons	adressenbestand.	Een	groot	deel	van	de	mensen	die	
op	de	adressenlijst	staan	welke	wij	van	het	voormalige	bestuur	hebben	gekregen	zijn	benaderd	om	hun	
contactgegevens	te	verifiëren.	Daarnaast	zijn	er	veel	geïnteresseerden	toegevoegd.	Het	belang	is	divers.	
Niet	alleen	is	het	belangrijk	dat	alle	betrokkenen	de	informatie	van	de	stichting	Medan	Kumpulan	
ontvangen,	maar	ook	dat	ons	bereik	groeit.	Dus	doen	wij	een	beroep	op	u.	Houd	u	ons	alstublieft	op	de	
hoogte	van	eventuele	wijzigingen	in	uw	contactgegevens	én	help	ons	om	de	Medan	Kumpulan	ook	voor	de	
toekomst	te	bewaren	door	zoveel	mogelijk	mensen	te	betrekken	bij	wat	wij	doen	en	wie	wij	zijn.	Wij	
nemen	hen	graag	op	in	ons	bestand.	
	
Voor	het	verzenden	van	onze	correspondentie	maken	wij	zoveel	mogelijk	gebruik	van	toezending	per	
email.	Hiermee	kunnen	wij	ook	besparen	op	kopieer-	en	verzendkosten	en	belasten	wij	het	milieu	minder.	
In	de	voorzienbare	toekomst	is	het	uitgangspunt	om	hieraan	een	website	en	gebruik	van	digitale	
platforms	toe	te	voegen.	Bij	het	ontbreken	van	een	mailadres,	zal	toezending	per	post	geregeld	worden.		
	

INDISCHE	HERINNERINGEN	
	
Een	cruciale	component	van	het	Indisch	zijn,	is	verbinding.		
Dit	vinden	wij	o.a.	terug	in	de	kumpulans,	het	eten,	muziek	en	dans.	
Naast	dit	alles	zien	wij	een	toenemende	interesse	bij	de	2e	en	3e	generatie	in	hun	Indische	roots.	Het	is	
verdrietig	om	te	moeten	constateren	dat	de	1e	generatie	steeds	kleiner	in	aantal	wordt	en	daarmee	ook	de	
mogelijkheid	tot	het	stellen	van	vragen,	het	delen	van	verhalen	en	ervaringen.	Aan	ons	de	taak	om	onze	
geschiedenis	te	bewaken	en	bewaren.	
Een	taak	die,	naast	het	organiseren	van	de	Medan	Kumpulan,	het	bestuur	mede	voor	ogen	heeft.	
	
Wij	kunnen	thema’s	als	kolonialisme,	oorlog	en	migratie	invoelbaar	en	bespreekbaar	maken.		
De	geschiedenis	van	Nederlands-Indië,	de	Bersiap,	de	onafhankelijkheid	en	migratie	bieden	vele	
aanknopingspunten	voor	overdracht	en	discussie	en	tevens	de	connectie	met	hedendaagse	onderwerpen	
als	vrijheid,	vooroordelen,	identiteit	en	discriminatie.		
Hoe	maken	wij	de	verbinding	tussen	toen	en	nu.		
	
De	vragen	die	dit	alles	bij	ons	naar	boven	haalt	zijn	niet	alleen	zeer	divers,	maar	ook	van	buitengewone	
waarde	voor	onze	eigen	rol	als	individu	en	als	wereldburger.	Wat	heeft	mij	gemaakt	tot	wie	ik	ben	en	
welke	plaats	neemt	mijn	(familie-)geschiedenis	daarbij	in?	
	
Het	idee	is	om	–	SAMEN	MET	U	(1e,	2e	en	3e	generatie)	–	te	werken	aan	het	realiseren	van	naslagwerken	
om	daarmee		



“Indische	herinneringen”	te	borgen	voor	de	toekomst.	Aangezien	het	aantal	onderwerpen	
veelomvattend	is,	hebben	wij	voor	een	drietal	onderwerpen	gekozen,	waarbij	wij	projectmatig	te	werk	
gaan,	teneinde	het	overzicht	te	houden	en	het	proces	te	kunnen	sturen.	De	informatie	en	documentatie	
welke	u	ons	toestuurt,	zullen	wij	per	onderwerp	verzamelen	en	gebruiken	voor	het	maken	van	een	
naslagwerk.	Deze	naslagwerken	kunnen	vervolgens,	tegen	een	schappelijke	prijs,	aangeschaft	worden.		
Op	deze	wijze	“borgen	wij	samen	een	deel	van	de	Indische	geschiedenis”	én	komen	de	opbrengsten	van	de	
naslagwerken	ten	goede	van	het	behoud	van	de		
Stichting	Medan	Kumpulan,	Sumatra’s	Ooskust,	Vrienden	en	Symphatisanten.		
Zo	wordt	het	als	het	ware	“een	cadeau	van	onszelf	aan	onszelf”.	
	
Dit	zijn	de	onderwerpen:	
	
WIE	BEN	IK?	–	TOEN	EN	NU		
WAT	ZIJN	MIJN	ROOTS	EN	WELKE	ROL	HEBBEN	DEZE	GESPEELD	BIJ	WIE	IK	NU	BEN?	
	
MIJN	THUIS	–	TOEN	EN	NU	
WAAR	WOONDE	U	EN	NOEMDE	U	“THUIS”?	WAT	WAS	ER	SPECIAAL	AAN	DEZE	LOCATIE	EN	KUNT	U	
DE	OMGEVING	BESCHRIJVEN?	

• Bestaat	de	woning/het	onroerend	goed	nog?		
• Voor	zover	van	toepassing,	gaan	onze	contacten	in	Indonesië	op	zoek	naar	het	door	u	opgegeven	

adres	en	geven		verslag	van	de	huidige	situatie.	
	

TYPISCH	INDISCH	
WAT	NOOIT	VERLOREN	MAG	GAAN…..	

• Alles	wat	volgens	u/jou	zó	bijzonder	is,	dat	het	nooit	verloren	mag	gaan!!	
	

Project	1	
WIE	BEN	IK?	–	TOEN	EN	NU	

WAT	ZIJN	MIJN	ROOTS	EN	WELKE	ROL	HEBBEN	DEZE	GESPEELD	BIJ	WIE	IK	NU	BEN?	
	
Wij	nodigen	u/jou	van	harte	uit	voor	het	insturen	van	uw/jouw	verhaal.		
Dat	kan	tot	en	met	31	maart	2021.		
Per	mail	naar	medan.kumpulan@gmail.com		
Per	post	naar	Stichting	Medan	Kumpulan,	Sumatra’s	Oostkust,	Vrienden	en	Symphatisanten	i.o.	
Selendangstraat	42,	1336	NL		Almere	
	
Wij	kunnen	niet	wachten	om	alle	verhalen	te	lezen!!	
	
Dit	was	het	dan,	onze	eerste	nieuwsbrief.	Het	is	een	spannend	en	tevens	inspirerend	moment.		
Wij	beloven	om	als	bestuur	ons	uiterste	best	te	doen	om	de	Medan	Kumpulan	toekomstperspectief	te	
geven.		
Laten	wij	met	z’n	allen	proberen	om	gezond	te	blijven	en	samen	volop	nieuwe	herinneringen	te	maken.	
 

Warme groet, 

Bestuur Stichting Medan Kumpulan, Sumatra’s Oostkust Vrienden en Symphatisanten 

Brenda van Melle Voorzitter  Nicole de Rooij-van Melle Bestuurslid 

Michiel Donkersloot Secretaris  Tommy van der Errelen,  Penningmeester 

 

 

	


