
	
	
	

GENERATIE-VERBINDEND	–	GENERATIE-OVERSCHRIJDEND	
EENHEID	DOOR	OVERDRACHT	

	
En toen was er LICHT… 
Mijmerend over hetgeen wij in deze nieuwsbrief allemaal met u willen delen, kwam er één woord 
telkens naar boven “LICHT”. Laat mij u uitleggen waarom.  
 
Wij ervaren allemaal dat de dagen langer worden en de natuur zich manifesteert met nieuw leven. Na 
een lange, donkere periode in de ban van de pandemie worden, o.a. met het toedienen van zoveel 
mogelijk vaccinaties en het naleven van de “nieuwe norm-regels”, voorzichtig deuren geopend richting 
de toekomst.  
Weliswaar zijn wij nog lang niet waar wij willen zijn, maar…. voor nu zijn wij op de goede weg en is er 
licht aan het einde van de tunnel. En waar licht is hoop! 
 
Ook voor de Medan Kumpulan bieden de positieve ontwikkelingen perspectief.  
Deze nodigen het bestuur uit om vooruit te blikken en stappen te nemen. 
Uiteraard is het belangrijk aan te geven dat wij daarbij een slag om de arm moeten houden in verband 
met onvoorziene omstandigheden, maar voor ons is het glas halfvol. 
 
Wij hopen dat u net zo enthousiast zult zijn over onze plannen en deze van harte zult ondersteunen, 
want alleen met uw hulp en vertrouwen gaat het ons lukken om doelen te bereiken en mooie 
herinneringen te maken.  
Herinneringen die vreugde, liefde, begrip en verbinding brengen, het leven invulling geven en “lichter” 
maken. 
 
Een liefdevolle groet, 
Brenda van Melle – Voorzitter 
 

IN MEMORIAM 
Het is verdrietig te moeten melden dat de navolgende dierbaren ons vanaf 1 januari 2021 hebben 
verlaten. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het dragen van dit zware verlies. 
Mevr. K. Abiwahyuni  
Dhr. C.B. de Boer 
Mevr. L. De Groot-Baams 
 

 
BELOFTE MAAKT SCHULD 

De “to do list” was aanzienlijk, maar gelukkig kunnen wij een paar punten afvinken. 
Graag geven wij u een update van wat er allemaal gedaan is na de eerste nieuwsbrief. 
 
Stichting Medan Kumpulan, Sumatra’s Oostkust Vrienden en Symphatisanten 

(afgekort Medan Kumpulan) opgericht 
Inmiddels is de oprichting van de Stichting Medan Kumpulan een feit en beschikt de organisatie over 
een eigen bankrekening. Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, vroeg de financiële 
situatie van de organisatie om creativiteit. Wij zijn dankbaar voor degenen die een donatie hebben 
gedaan en allen die het boek “Een leven in Indië” hebben aangeschaft. Dit heeft het voor ons mogelijk 



gemaakt om de stichting op te zetten, de verzendkosten van de eerste nieuwsbrief te betalen, alsook 
de bankkosten. De huidige kasreserve stelt ons in staat om deze nieuwsbrief te versturen, waarna er 
nog een beetje overblijft. Eerder vroegen velen ons hoe zij ons kunnen ondersteunen. Nu wij een 
officiële entiteit zijn met een bankrekening, hebben wij de navolgende mogelijkheden hiervoor 
bedacht. 
Zonder jou..geen verwondering.. geen ontmoeting..geen verbinding… geen Medan Kumpulan! 
 
SAUDARA (Familie) 
Wordt Saudara van de Medan Kumpulan voor € 25,-- per persoon/per jaar. 
Automatische verlenging per kalenderjaar. Beëindiging, schriftelijk, 2 maanden voor het einde van het 
nieuwe jaar. Als Saudara krijgt u 4 x per jaar de nieuwsbrief en zg. Saudara-korting op acties en 
evenementen georganiseerd door Stichting Medan Kumpulan. 
 
DONATEUR 
Doneer éénmalig of wordt structureel donateur. Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol! 
	

MEDAN	KUMPULAN	–	21	AUGUSTUS	2021		
ALMERE	

	
De	kogel	is	door	de	kerk.	Wij	hebben	besloten	om	de	knoop	door	te	hakken	en	een	hele	belangrijke	
beslissing	te	nemen.	Na	diverse	telefoontjes	met	het	RIVM	en	het	nauwlettend	volgen	van	alle	media	over	
het	open	gaan	van	de	maatschappij,	zijn	wij	van	mening	dat	alsnog	het	60-jarig	jubileum	van	de	Medan	
Kumpulan	gevierd	moet	worden	én	dat	dit	ook	–	met	inachtneming	van	de	op	dat	moment	geldende	
preventieve	maatregelen	–	kan.	
	
De	datum.	Op	15	augustus	staan	wij	stil	bij	het	einde	van	de	Tweede	Wereldoorlog	voor	het	Koninkrijk	
der	Nederlanden	en	herdenken	wij	alle	slachtoffers	van	de	oorlog	tegen	Japan	en	de	Japanse	bezetting	in	
Nederlands-Indië.	Voor	aanvang	van	de	Medan	Kumpulan	zal	in	het	kader	van	75	jaar	vrijheid	(2020)	en	
ter	nagedachtenis	aan	alle	slachtoffers	van	de	oorlog	en	dierbaren	die	ons	zijn	voorgegaan,	een	offer	
worden	neergelegd	bij	de	tempel	in	de	tuin.	
21	augustus	2021	leek	ons	daarom	een	gepaste	datum.	
	
De	locatie.	Het	vinden	van	een	mooie	locatie	op	zo’n	korte	termijn	is	lastig	en	onzeker.		
Alhoewel	Landgoed	Bronbeek	een	prachtige	accommodatie	biedt,	hebben	ook	heel	wat	berichten	ons	
bereikt	dat	men	de	te	overbruggen	afstand	te	ver	vindt.		Alle	omstandigheden	in	acht	nemende,	is	gekozen	
voor	Almere.	Nicole	en	Louis	de	Rooij-	van	Melle	en	hun	zonen	Ricardo	en	Duncan,	hebben	voor	deze	
bijzondere	gelegenheid,	hun	prachtige	“Indische	familie-villa”	ter	beschikking	gesteld	om	deze	speciale	
editie	van	de	Medan	Kumpulan	te	vieren	en	alle	gasten	te	ontvangen.	De	woning	en	het	terrein	zijn	
rolstoeltoegankelijk.	Adres:	Aurorastraat	40	–	1363	ZH		ALMERE-POORT	
	

(ONDER	VOORBEHOUD)	
	

Uitzonderlijke	tijden	vereisen	een	zekere	flexibiliteit.	Waar	nodig	zullen	wij	de	corona-maatregelen	in	acht	
nemen.	De	planning	en	het	programma	is	te	allen	tijde	onder	voorbehoud	en	het	kan	voorkomen	dat	wij	
last	minute	aanpassingen	moeten	doorvoeren.		
Mocht	dit	gebeuren,	dan	hopen	wij	op	uw	begrip	en	zullen	wij	er	alles	aan	doen	om	een	passende	
oplossing	te	vinden.	
	
Er	is	ons	alles	aan	gelegen	om	een	mooie	dag	met	z’n	allen	te	beleven.	
Wij	hebben	dan	ook	ons	uiterste	best	gedaan	om	een	aantrekkelijk	en	gevarieerd	programma	samen	te	
stellen,	met	voor	ieder	wat	wils.		

PROGRAMMA	
	

In	het	verleden	zijn	er	vaker	opmerkingen	door	mensen	gemaakt	dat	men	vond	dat	er	te	weinig	
tijd	was	om	met	elkaar	te	praten.	Bij	het	uitwerken	van	het	programma	hebben	wij	hier	rekening	
mee	gehouden.	
	
	
	



	
11.00	 	 	 uur	 	 	 Opening	door	de	voorzitter	
	 	 	 	 	 	 Introductie	nieuw	bestuur	
	
11.45	–	12.00		 	 uur	 	 	 Dhr.	Jan	Jaap	van	Weering	
	 	 	 	 	 	 Omgangsvormen	&	etiquette	
	
12.15	–	12.30		 	 uur	 	 	 Dhr.	Cary	Venselaar	
	 	 	 	 	 	 Cartograaf,	Graficus	&	Kunstenaar	met	als		
	 	 	 	 	 	 favoriet	onderwerp	Indonesië	
	
13.15	–	14.30	 	 uur	 	 	 Indonesische	Rijsttafel		
	 	 	 	 	 	 Siska	Catering	*	
	
15.15	–	15.45	 	 uur	 	 	 In	gesprek	met	3	generaties	Indo’s	
	
15.45	–	16.15	 	 uur	 	 	 Let’s	Talk!						“Wat	ik	nog	zeggen	wil…..”	 	
	 	 	 	 	 	 Interactie	met	de	hele	Medan	Kumpulan	familie	
	
18.30	 	 	 uur	 	 	 Dankwoord	
	
19.00	 	 	 uur	 	 	 Sluiting	
	
DJ	Eric	Struyk	zal	gedurende	de	hele	dag	voor	de	muzikale	omlijsting	zorgen.	

	
AANVULLEND	PROGRAMMA	

In	aparte	ruimtes	kunt	u	de	navolgende	presentaties	bijwonen	–	allen	zeer	de	moeite	waard	
	

• Film	“Medan,	stad	van	koelies	en	planters”		 -	 Michiel	Eduard	Donkersloot	
• De	Architectuur	van	Medan	 	 	 -	 Cary	Venselaar	
• “Geweefde	dromen”	-	Ikats	 	 	 -	 Markus	Flick	

	
Toegangskaarten	voor	het	bijwonen	van	de	MEDAN	KUMPULAN	van	21	augustus	2021	kosten		
€30,--	per	persoon.	Hierbij	zijn	zowel	de	Indonesische	rijsttafel	en	bij	aankomst	koffie	met	een	stukje	
spekkoek	inberepen.	Deze	zijn	te	bestellen	middels	een	mailtje,	briefje	of	telefoontje	naar	onze	
penningmeester	Tommy	van	der	Errelen	*	
	

INDISCHE	HERINNERINGEN		
In	de	nieuwsbrief	van	januari	2021	introduceerden	wij	onze	plannen	voor	het	maken	van	
verhalenbundels,	gevuld	met	verhalen	van	generaties,	voor	generaties.	Het	initiatief	hadden	wij	
opgesplitst	in	3	thema’s	waarover	geschreven	kon	worden.	Dit	idee	kreeg	veel	bijval	met	positieve	
reakties.	Dat	het	aantal	verhalen	dat	wij	mochten	ontvangen	nog	erg	beperkt	is	gebleven,	zal	vast	te	
maken	hebben	met	het	feit	dat	veel	mensen	volop	met	het	leven	met	corona	bezig	zijn.	En	toch…..	wij	
ontvangen	ook	telefoontjes	en	mailtjes	waarin	wordt	verteld	hoe	onze	oproep	families	weer	verbindt	en	
velen	ertoe	aanzet	om	na	te	denken	over	hun	eigen	leven,	dat	van	hun	ouders,	grootouders	en	kinderen.	
	
In	de	gesprekken	om	mensen	te	enthousiasmeren	om	te	schrijven,	komt	regelmatig	naar	voren	dat	
mensen	het	lastig	vinden	om	te	schrijven,	menen	dat	anderen	niet	geïnteresseerd	zullen	zijn	in	hun	
verhaal,	hun	schrijfstijl	niet	aanspreekt	of	zij	grammatica-fouten	zullen	maken.	Wat	wij	willen	meegeven	is	
dat	ALLES	GOED	IS,	ER	IS	GEEN	FOUT!!	Alle	verhalen,	in	welke	vorm	dan	ook	(anekdotes,	tekeningen,	
gedichten,	etc.)	zijn	welkom.	Degenen	die	tot	nu	toe	ervoor	zijn	gaan	zitten,	hun	verhaal	hebben	
geschreven	en	ingestuurd…	BEDANKT!!,	het	is	indrukwekkend	hoe	herinneringen	worden	gedeeld	en	
kwetsbaar	mensen	zich	op	durven	te	stellen.		
	
Wat	is	er	veranderd?	Er	is	besloten	om,	in	plaats	van	aan	de	hand	van	de	drie	eerder	genoemde	thema’s,	
mensen	de	vrijheid	te	geven	om	hetzij	de	thema’s	uit	de	vorige	nieuwsbrief	als	leidraad	en/of	inspiratie	te	
gebruiken,	of	zelf	een	onderwerp	te	kiezen	waarover	men	wil	vertellen.	Wilt	u	een	foto	toevoegen,	dan	kan	
dat.	Wel	zien	wij	bij	een	foto	graag	een	beschrijving	van	de	afbeelding.	De	maximale	grootte	per	inzending	
is	een	A4	formaat.	Houdt	er	rekening	mee	dat	alles	in	het	zwart/wit	gedrukt	wordt.		



Op	30	juni	2021	moeten	alle	inzendingen	binnen	zijn.	Daarna	gaan	wij	aan	de	slag	met	het	samenstellen	
van	de	verhalenbundel,	die	later	te	koop	zullen	worden	aangeboden.	
Op	deze	wijze	“borgen	wij	samen	een	deel	van	de	Indische	geschiedenis”	én	komen	de	opbrengsten	van	de	
naslagwerken	ten	goede	van	het	behoud	van	de	Stichting	Medan	Kumpulan.	
Zo	wordt	het	als	het	ware	“een	cadeau	van	onszelf	aan	onszelf”.	
Het	adres	voor	al	uw	inzendingen	is:	Brenda	van	Melle	–	Selendangstraat	42	–	1336	NL	Almere.	
	
Wij	hopen	oprecht	dat	het	door	ons	zorgvuldig	samengestelde	programma	aanleiding	
geeft	om	deel	te	nemen	aan	dit	samenzijn.	Nogmaals	willen	wij	het	generatie	verbindend	
karakter	van	onze	stichting	benadrukken.	Hoe	fantastisch	zal	het	zijn	om	dierbaren	uit	
alle	generaties		te	ontmoeten.	De	1e	generatie	is	nog	maar	zo	summier	
vertegenwoordigd,		dus	koester	hen	die	nog	in	ons	midden	zijn.	De	2e	generatie	voelt	
naarmate	men	ouder	wordt	steeds	meer	de	link	met	de	roots	en	de	belangstelling	onder	
de	3e	generatie	naar	het	“hoe	en	wat”	omtrent	de	Indische	cultuur	is	groter	dan	ooit	
tevoren!	Daarom,	KOM	!!	LATEN	WIJ	ER	SAMEN	EEN	MOOIE	KUMPULAN	VAN	
MAKEN	–	VOOR	IEDEREEN,	VAN	ALLE	LEEFTIJDEN!!	
Familie,	vrienden	en	kennissen	met	een	interesse	voor	de	Indische	cultuur,	iedereen	is	
meer	dan	welkom!		
Maak	het	verschil	tussen	“had	ik	maar”	en	“ik	was	erbij”.	Herinneringen	maken	
wij	samen!	

HELP	US	CREATE	A	BRIGHT	FUTURE	
	 	 	 	 SUPPORTING	WHAT	UNITES	US	
CULTURE IS UNIQUE IN ITS CAPACITY TO UNITE PEOPLE, AND NEEDS MORE SUPPORT 
THAN EVER NOW THAT THE PANDEMIC HAS LEARNED US WHAT IS REALLY IMPORTANT 

Warme groet, 

Bestuur Stichting Medan Kumpulan, Sumatra’s Oostkust Vrienden en Sympathisanten. 

Brenda van Melle Voorzitter  Nicole de Rooij-van Melle Bestuurslid 

Michiel Donkersloot Secretaris  Tommy van der Errelen,  Penningmeester 

CONTACT- EN BANKGEGEVENS * 
Stichting Medan Kumpulan  NL84 RABO 0367 6518 23 
Penningmeester  Tommy van der Errelen – Kersengaarde 266 – 2272 NN Voorburg 
Telefoonnummer: 06 54372960 
 
Nog even dit…….. 
S M I L E J  
Ongetwijfeld levert de Medan Kumpulan genoeg leuke – onvergetelijke momenten op die u graag wilt 
vereeuwigen. Heeft u nog foto’s van Medan Kumpulans van de afgelopen 60 jaar dan houden wij ons 
zeker aanbevolen. Wij nodigen u uit om ons uw foto’s te sturen, zodat wij deze in het  
Medan Kumpulan archief kunnen bewaren.  
 
EVEN NAGENIETEN 
Tijdens de Medan Kumpulan biedt Siska Catering een uitgebreid assortiment overheerlijke  
Indische snacks en drankjes aan.  
Niet alleen als versnapering tijdens de kumpulan, maar ook een traktatie voor thuis. 
Om nog even na te genieten…. 
 
ADRESSENLIJST 
Alle bij ons beschikbare data is verwerkt in een overzichtelijk bestand. Bij wijzigingen worden wij graag 
geïnformeerd, zodat wij voorkomen dat correspondentie niet ontvangen wordt.  
Om papierverspilling tegen te gaan en kosten te beperken, voeren wij bij voorkeur zoveel mogelijk 
correspondentie en communicatie digitaal uit. 


