
Na	het	succes	van	de	eerste	twee
verhalenbundels,	is	nu	ook	het	derde	–	tevens
laatste	deel	–	van	deze	3-delige
verhalenbundelreeks	een	feit.	Een	waardevol
naslagwerk	met	260	bladzijden,	gevuld	met
bijzondere	verhalen	door	de	generaties	heen	en
aparte	katernen	met	boeiende	informatie	over
vooraanstaande	onderwerpen.

Een	“zwaargewicht”	cultureel	erfgoed!
Prijs	€	35,--	(excl.	verzendkosten).

	
Verhalenbundels	I	en	II	zijn	€	29,50	per	stuk	(excl.	verzendkosten).

Minaret
Minaret,	zeefdruk,	Ietje	van	der	Vlis-van	Rooyen,	Utrecht	1987
	
De	zeefdruk	‘De	Minaret’	is	in	1987	gemaakt.	Het	is	een
weergave	van	de	minaret	in	Medan	die	hoort	bij	de	grote
Moskee	Al-Mashun.	De	moskee	is	in	Moors-Spaanse	stijl
ontworpen	door	Nederlandse	architecten.	De	bouw	begon	in
1906	en	werd	voltooid	in	1909.
In	het	begin	maakte	de	moskee	deel	uit	van	het	paleis	van	de
sultan	van	Deli,	het	Maimun	-	paleiscomplex.	Het	paleis	staat
op	enige	afstand,	schuin	tegenover	de	moskee.	Heden	ten
dage	nog	steeds	een	trekpleister	voor	toeristen.	Het	geheel
lag	in	een	groot	park	met	mooie	vijvers.	Bij	zo’n	vijver	stond
de	minaret.	De	zeefdruk	is	in	zachte	tinten	uitgevoerd.
Het	zwaartepunt	ligt	bij	de	beleving	van	de	weerspiegeling	in

het	water.	Het	is	een	uitnodiging	om	bij	de	spiegeling	te	verwijlen.				
	
Éenmalige	aanbieding	€	25,--	excl.	verzendkosten	–	afmeting	50x65	cm

Tabaksplant
Tabaksplant,	zeefdruk,	Ietje	van	der	Vlis-van	Rooyen,	Utrecht
1987
	
In	het	wapen	van	Medan	staat	de	tabaksplant	als	identiteit
centraal.	De	tabaksteelt	nam	eind	19e	eeuw	een	hoge	vlucht
in	Noord-Sumatra	nadat	bleek	dat	de	Deli	tabak	kwalitatief
goed	was.	Er	kwamen	grote	tabaksplantages	en	in	hun
kielzog	werd	gewerkt	aan	de	ontwikkeling	van	wegen	en	werd
de	Deli	SpoorwegMaatschappij	(DSM)	opgericht.
Medan	dankt	aan	deze	ontwikkeling	haar	logo.	Door	de	jaren
heen	is	er	het	nodige	gewijzigd	in	het	wapen	of	in	daarvan
afgeleide	logo’s.	In	de	Nederlandse	tijd	werd	de	tabaksplant
geflankeerd	door	twee	leeuwen	en	een	kroon	boven	de	plant.
Heden	ten	dage	wordt	de	tabaksplant	regelmatig	strak
weergeven.

Deze	zeefdruk	laat	het	beeldmerk	van	Medan	in	de	aanvankelijke	vormgeving	zien.				
	
Éenmalige	aanbieding	€	15,--	exclusief	verzendkosten	–	afmeting	A4

Momenteel	is	edelsmid	Thijn	Westermann,
dochter	van	2	ouders	die	een	groot	deel	van
hun	jeugd	in	jappenkampen	hebben
doorgebracht	en	kleindochter	van	een
tabaksplanter	op	Sumatra	bezig	met	het
ontwerpen	en	maken	van	een	paar	sieraden
geïnspireerd	door	het	tabaksblad	en	het
wapen	van	Medan	en	ons	logo.	Voorbeelden
hiervan	zullen	tijdens	onze	Medan	Kumpulan
te	bezichtigen	zijn	en	men	kan	eventueel

intekenen	op	een	handgemaakte	zilveren	hanger,	oorbellen	of	manchetknopen.	De	sieraden
kunnen	naar	wens	ook	in	goud	uitgevoerd	worden.
				
	
Haar	vader	Marc	Westermann	is	een	van	de	sprekers	tijdens	de	Kumpulan,	het	is	helaas	nog
onzeker	of	Thijn	Westermann	zelf	ook	aanwezig	kan	zijn.
	
Oorbellen:	Koper	€	65,--	Zilver	€	75,--	Goud	op	aanvraag	*
Hanger/Broche:	Koper	80,--	-Zilver	€	90,--	-	Goud	op	aanvraag*
Ring/Manchetknopen:	nog	nader	uit	te	werken

	Mogelijkheid	om	“oud/eigen”	goud	te	gebruiken

Thijn	is	al	haar	hele	leven	bezig	met	alles	wat	haar	inspireert	in	de	natuur,	was	lange	tijd
handenarbeidlerares	metaalbewerking	aan	de	Vrije	School	te	Amsterdam	en	werkt	sinds	35	jaar
vooral	met	verschillende	metaalsoorten	en	metaalbewerkingstechnieken.
Wat	voorbeelden	daarvan	zijn	te	zien	op	www.thijnwestermann.exto.nl

“Herinneringen	zijn	de
foto’s	van	het	leven”
	

Stichting	Erfgoed	biedt	u	de	mogelijkheid	om	een	dierbare	herinnering	of	voorstelling
vast	te	leggen	op	een	tegel.	Als	decoratief	element	voor	in	huis.	Voor	uzelf	of	als	geschenk.
U	kunt	kiezen	uit	verschillende	formaten.	Op	basis	van	de	door	u	aan	te	leveren	afbeelding	of
voorstelling	en	eventueel	voorzien	van	een	tekst	wordt	een	hoogwaardige	kwaliteit	tegel
geleverd.
	
Daarnaast	bieden	wij	ook	gepersonaliseerde	tegeltableaus,	waarbij	de	afzonderlijke	tegels	met
de	door	u	aangeleverde	afbeelding	en	tekst	worden	gerangschikt	om	een	nieuw	geheel	te
creëren.	Hierdoor	kan	je	het	tegeltableau	als	een	kunstwerk,	of	als	meerdere	kleine
kunstwerkjes	zien.		Ook	hierin	zijn	verschillende	formaten	mogelijk.
	
Een	mooie	aanvulling	om	uw	eigen	herinnering	of	voorstelling	te	laten	maken	op	een	tegel
of	tegeltableau.

Facebook

Speciale	Editie Bekijk	de	webversie

MEDAN	KUMPULAN
4	november	2023	-	Landgoed	Bronbeek

Het	is	nog	maar	een	kwestie	van	enkele	weken	tot	de	63ste	Medan	Kumpulan	een	feit	is.	Achter
de	coulissen	is	er	volop	beweging	en	wordt	er	hard	gewerkt	om	deze	dag	tot	een	bijzondere
beleving	te	maken.	Een	dag	waarop	ons	rijke	erfgoed	wordt	gedeeld	–	een	dag	van	verbinding
met	elkaar!

Wijziging	programma!

Hun	drukke	agenda	en	het	feit	dat	de	documentaire	waaraan	door	Simone	Berger	en	Armando
Ello	wordt	gewerkt	nog	niet	helemaal	af	is,	heeft	ons	in	samenspraak	ertoe	doen	besluiten	om
dit	programma-onderdeel	naar	2024	te	verplaatsen.
	
Maar,	niet	getreurd!	Tijdens	de	gehele	Medan	Kumpulan	kunt	u	de
Foto-tentoonstelling	–	door	Mevr.	Nienke	Oreel-Bierma	bezoeken.
Bezoek	aan	de	omgeving	van	Medan	in	2008	met	foto-overzicht
HVA	Plantages	(fabriek	&	emplacement):

Dolok	Sinoemba
Bah	Djambi
Tindjowan

	
Tevens	ook	in	kaart	gebracht	verplaatsingen	en	werkkampen	gedurende	het	Japanse
gevangenschap	1942	-	1945	van	de	familie	van	Tjerk	Oreel	en	Pietje	Oreel-Hesseling.
	
In	deze	speciale	editie	nieuwsbrief	vragen	wij	tevens	uw	aandacht	voor	het	bijzondere	aanbod
van	Toko	Tip	Top.	Naast	de	fraaie	mokken	en	travel-mugs	van	Banyak	Rejeki,	de
reverspelden,	verhalenbundels	Medan	in	het	bijzonder	I	en	II	en	de	Blikken	vol	herinneringen,	is
het	assortiment	uitgebreid	met	unieke	items,	welke	wij	u	niet	willen	onthouden.
	
Vlak	voor	de	feestdagen	hopen	wij	u	daarmee	extra	inspiratie	te	geven	voor	een	geschenk	voor
uzelf	of	als	cadeau	om	weg	te	geven.	Een	win-win	situatie	want	met	de	verkoop	van	de
producten	ondersteunt	u	ook	de	activiteiten	van	de	Stichting	Erfgoed	Medan!
	

1.	 Verhalenbundel	Medan	in	het	bijzonder	–	deel	III
2.	 Zeefdrukken	Ietje	van	der	Vlis	–	gelimiteerde	oplagen
3.	 Sieraden	Deli	Tabaksblad	–	Edelsmid	Thijn	Westermann
4.	 Tegel	-tableaus	–	een	bijzondere	herinnering

Verhalenbundel	Medan	in	het	bijzonder	–	deel	III

Zeefdrukken	Ietje	van	der	Vlis	–	gelimiteerde	oplagen

Sieraden	geinspireerd	op	de	tabaksplant	en	het	tabaksblad	van	Deli….
Thijn	Westermann	–	goudsmid

Tegels	en	tegeltableaus

Nog	geen	kaarten	besteld?	Hierbij	nog	een	keer	het
programma…...dit	mag	je	niet	missen!

Programma
										
09.30		uur																					Inloop
10.30		uur																					Opening	door	voorzitter
10.45	–	10.50		uur								Nienke	Oreel-Bierma	–	toelichting	op	foto-tentoonstelling
	
11.10	–	11.55					uur					Joost	van	Bodegom
																																					Alles	zal	reg	kom
Hoe	ik	de	afgelopen	40	jaar	mijn	Indisch	verleden	en	het	verleden	van	Indië	binnen	kreeg.	1983-
2023.
	
12.00	–	12.15	uur								Dansgroep	Sanggar	Tari	Sekar	Ayu
	
12.30	–	13.10	uur								Marije	van	der	Vlis	vertelt	over	haar	moeder	en	kunstenares
																																				Kunst	is	leven,	leven	is	kunst
Een	eerbetoon	aan	Ietje	van	der	Vlis	-	van	Rooyen
*12--1940-	✞30	-06-2020
Ietje	van	der	Vlis-	van	Rooyen	was	altijd	een	trouwe	bezoeker	van	de
Medan	Kumpulan.	Zij	heeft	van	1948	-	1958	in	Medan	gewoond.	De	herinneringen	aan	deze	tijd
hebben	haar	kunstwerken	beïnvloed.	Vanaf	de	jaren	'60	van	de	vorige	eeuw	tot	aan	een	aantal
jaar	voor	haar	overlijden,	heeft	Ietje	kunst	gemaakt.	Tijdens	deze	kumpulan	willen	wij	jullie
daarvan	laten	genieten	in	de	vorm	van	een	(mini)	tentoonstelling.	Marije	van	der	Vlis	(haar
dochter)	vertelt	het	verhaal	achter	de	totstandkoming	van	haar	kunst.	Welke	invloed	heeft	haar
jeugd	in	Medan	gehad	en	door	wat	en	wie	heeft	zij	zich	laten	inspireren?	
Een	aantal	zeefdrukken	kunt	u	ook	kopen,	waarvan	een	deel	van	de	opbrengst	aan	de
stichting	wordt	geschonken.			
	
13.15		-	13.25	uur								Presentatie	Verhalenbundel	Medan	in	het	bijzonder	III
																																				Alex	Holsbergen	–	Raad	van	Advies

13.30	–	14.10	uur								Indonesische	rijsttafel

14.15	–	15.00	uur								Marc	Westermann
																																				Sumatraanse	herinneringen”
																																				Een	duik	in	mijn	boekenkast	“
Geïnspireerd	door	de	Medan-Kumpulan	vorig	jaar	en	mijn	reis	kort	daarna	naar	Sumatra	heb	ik
mijn	boeken	over	Sumatra	op	een	stapel	gelegd	om	ze	te	(her)lezen.	
Ik	zal	u	verslag	doen	van	dit	leesavontuur.	Hoewel	er	meer	bronnen	over	Java	zijn	te	vinden,	is
over	Sumatra	toch	ook	veel	interessants	te	vinden,	bijvoorbeeld	in	Witnesses	to
Sumatra	(1995)	Cannibals	and	kings:	Northern	Sumatra	in	the	1290s	van	Marco	Polo	die	een
aantal	maanden	op	Sumatra	doorbracht.	Ik	zal	mij	beperken	tot	drie	episodes.
Het	is	dit	jaar	het	Couperus	jaar	en	daarom	eerst	een	blik	op	Oostwaarts	(1924)	over	zijn	reis
naar	Nederlands-Indië.		Hij	beschrijft	daarin	uitvoerig	en	interessant	het	reilen	en	zeilen	van
verschillende	ondernemingen	op	Sumatra		en	zijn	ontmoetingen	aldaar.	Mij	sprak	dat	bijzonder
aan	omdat	mijn	vader	in	dezelfde	tijd	tabaksplanter	was	in	dienst	van	de	Deli	maatschappij.
Daarom	herlezen	wij	de	geruchtmakende	romans	over	het	leven	op	een
onderneming:	Rubber	(1931)	van	Madelon	Lulofs	en	Van	oerwoud	tot	plantage.	Verhaal	van
een	plantersleven	(1935)	van	haar	man	Székely.	
Aangezien	ik	zelf	als	kind	geïnterneerd	ben	geweest	in	jappenkampen,	maar	mij	van	die	periode
nauwelijks	iets	herinner,	vergelijk	ik	verschillende	tegengestelde	autobiografische	terugblikken
op	ervaringen	in	de	jappenkampen	van	Willem	Brandt	De	gele	terreur	(1947)	en	Rudy
Kousbroek	Terug	naar	Negeri	Pan	Erkoms	(1995).	
	
Verwacht	geen	academisch	verhaal,	maar	een	nieuwsgierige	persoonlijke	ontmoeting	in	tekst
en	beeld	over	het	eiland	dat	ons	allen	steeds	opnieuw	interesseert.
	
15.15	–	15.30	uur								Dansgroep	Sanggar	Tari	Sekar	Ayu
	
16.50	uur																					Afsluiting	met	dankwoord	voorzitter

Toegangskaarten

€	40,00	per	persoon	-	€	32,50	speciaal	tarief	begeleider	bij	invaliditeit
NB:	Saudara	€	36,--
Deelnameprijs	is	inclusief	koffie/thee	met	spekkoek	bij	aankomst	en	de	Indische	rijsttafel.
	
Locatie:	Landgoed	Bronbeek	–	Velperweg	147	–	6824	MB		Arnhem
Deze	locatie	is	rolstoelvriendelijk	en	goed	bereikbaar	met	openbaar	vervoer.
In	de	nabijheid	van	het	buurtcentrum	is	voldoende	parkeergelegenheid	aanwezig.
	
Aanmeldingen	per	mail:	penningmeester@erfgoed-medan.org
Bank:	Stichting	Erfgoed	Medan:	NL84	RABO	0367651823	-	(ontvangst	betaling	=	bevestiging
deelname)
	
Stichting	Erfgoed	Medan
Brenda	van	Melle,	voorzitter	-	Tommy	van	der	Errelen,	penningmeester
info@erfgoed-medan.org	

www.erfgoed-medan.org

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	e-mails	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u
zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede
ontvangst	voegt	u	penningmeester@erfgoed-medan.org	toe	aan	uw	adresboek.
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